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Beste vrienden,  
Als thema van deze nieuwsbrief wil ik het volgende Bijbelvers aan jullie meegeven: ‘Niet ons, Heere, 
niet ons, maar geef Uw Naam eer, om Uw goedertierenheid en trouw.’ (Psalm 115: 1) 

 
Kerst, dat is Christus Die gekomen is om zondaars zalig 
te maken!   
In december heb ik heel wat zeevarenden op de 
schepen kunnen bezoeken met kerstcadeaus. Dit gaf 
een opening om onder andere aan Turkse en Indische 
zeelui het Kerstevangelie te vertellen. 
Irine, een Indische vrouwelijke cadet, kreeg voor het 
eerst een kerstcadeau en ik mocht het evangelie met 
haar delen.  
Hierbij wil ik jullie met een aantal foto’s een indruk 
geven van de kerstbezoeken in de haven Terneuzen-
Gent. Voor die momenten en gesprekken heb je 
gewoon geen woorden dan alleen ‘alle eer aan de 
Heer!’ 

 
Alvin 
Eigenlijk weet je het al als je meer dan één auto bij een schip geparkeerd ziet staan. Daar hebben ze 
het druk! Meestal vindt er dan een inspectie of onderhoudsbeurt plaats. Ondanks die drukte mag ik 
toch doorlopen naar de kantine van het schip.  
Ook kok Alvin heeft het druk, maar we raken aan de praat. Alvin laat mij weten dat hij en de rest van de 
crew nog geen moment rust gehad hebben. Ze zijn vannacht aangekomen.  



Zo gaat het altijd, zegt hij, dat is ons zeemansleven. Ik luister.  
Wanneer ik mijn koffie op heb, bedank ik Alvin voor het gesprek. Hij 
bedankt mij voor de meegebrachte mutsen en kalenders en ik wijs op 
mijn beurt naar boven en zeg: ‘In de economie van Gods Koninkrijk zijn 
jullie belangrijk! Of je nu rust of werkt: God kent je en ziet je.’ Hij lacht en 
ik neem afscheid.  
Ik weet, geloof en vertrouw erop dat je in iemands leven met Gods 
woorden veel moois teweeg kan brengen.  
 
You are His instrument! 

Op een schip raak ik in gesprek met 
zeeman John. Hij zegt: ‘Jij bent Zijn 
instrument’. Ik moet meteen denken 
aan dat vers in Jesaja 10: ‘Zou een bijl beroemen tegen wie ermee 
hakt of een zaag verheffen tegen wie hem trekt?’ Ik kan alleen 
maar zeggen ‘Amen broeder, alle eer én glorie aan God, mijn 
Meester!’.  
Het zijn mooie door God gegeven momenten wanneer je op een 
schip met een broeder of zuster in gesprek komt. Met John en zijn 
gezin gaat het goed. Nog vijf maanden te gaan en dan hoopt John 
‘God willing’, zo de Heere wil, weer korte tijd met zijn vrouw en 
twee kinderen samen te zijn.  

Het blijft bijzonder als je hoort hoelang zeevarenden van hun gezinnen gescheiden zijn. Het offer dat ze 
brengen voor hun familie is enorm. Ik ben dankbaar dat ik de zeevarenden die onze haven Terneuzen-
Gent bezoeken, kan bijstaan met een luisterend oor, een bemoedigend woord en gebed. 
 
Wilt u danken voor …  

• de vele kerstcadeaus die uitgedeeld zijn; 

• de cursus die ik heb kunnen volgen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam over Geloof en 
trauma; 

• de nieuwe laptop die ik voor mijn werk kreeg. 
 
Wilt u bidden … 

• om Gods leiding en bescherming bij het evangeliseren op de schepen; 

• voor Irine en haar Indische collega’s, voor een Turkse bemanning, voor Alvin en John dat zij 
voor het eerst of opnieuw mogen weten dat God hen ziet en dat in de economie van Gods 
Koninkrijk ieder mens telt;  

• dat God de harten van de zeevarenden opent voor het evangelie van Gods liefde voor 
zondaren, zodat niemand verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben!  

 
Tot slot  
Opnieuw wil ik jullie, ook namens de zeevarenden, bedanken voor jullie gebeden en alle praktische 
hulp. Ik hoop dat jullie dat ook in dit nieuwe jaar willen blijven doen!  
 
Hartelijke groeten en Gods zegen gewenst, 
Alexander 
 
Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt uw gift overmaken op het 
volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – 
Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar). 
Internationaal werkt Alexander als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen’s Christian 
Friend Society (SCFS). 


